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Geven is een Bijbels voorrecht! 
 

Het Oude Testament 
Het geven van tienden gaat terug tot de tijd van Abraham. In Genesis 14:12-17 lezen wij dat Abraham in strijd is 
met een vijand die zijn neef Lot heeft ontvoerd en dat God hem de overwinning geeft. Daarna gebeurt er iets 
opmerkelijks.  
 

E Genesis 14:18-20 (Basisbijbel) 
Ook Melchizédek, de koning van Salem, kwam Abram tegemoet. Hij gaf hem en zijn mannen brood en wijn. 
Melchizédek was een priester van de Allerhoogste God. Hij zegende Abram en zei: "Ik zegen je met de zegen van 
de Allerhoogste God, de Eigenaar van de hemel en de aarde. En ik dank de Allerhoogste God, die ervoor zorgde 
dat je al je vijanden hebt overwonnen." Toen gaf Abram aan Melchizédek een tiende deel van de hele buit . 
 
Wanneer Jakob vlucht voor de wraak van Esau ontmoet hij God in Bethel. In een droom geeft God hem de 
belofte dat Hij Jakob nooit in de steek zal laten en altijd zal beschermen. Jakob maakt op die plaats een 
gedenksteen en zegt: ‘ 
 

E Genesis 28:22 (HSV) 
Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven 
zult, zal ik een tiende deel geven. 
 
Wanneer we het geven van tienden verder onderzoeken in het Oude Testament, ontdekken we dat tienden 
volgens de wet van Mozes als Gods eigendom beschouwd worden. Zowel in Leviticus als Deuteronomium wordt 
dit beschreven. Deze wet geldt voor het Joodse volk.  
 
Er zijn diverse tienden: 

u Israël moet de eerste tienden van de opbrengst van hun land en hun vee aan de Levieten geven. Deze 
groep is door God apart gezet om Hem te dienen en heeft geen land of vee. Zij geven op hun beurt 
weer een tiende deel aan de priesters. Samen vormen zij één stam waarvan de leden namens het hele 
volk hun tijd kunnen besteden aan de dienst aan God (Numeri 18). 

u De tweede tienden van hun akkers (fruit, graan, wijn of vee) worden naar de tempel gebracht om daar 
de drie feesten te kunnen vieren (Deut. 12:17-19 en 14:22-27). Die feesten zijn bedoeld om te genieten 
van de overvloed die God heeft gegeven. De gedachte hierachter is dat het volk leert ontzag te hebben 
voor God. Alles is van Hem en komt door Hem! 
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u Iedere drie jaar wordt er nog een tienden afgedragen en opgeslagen in de eigen stad. Dit dient als 
voedsel voor de Levieten, de weduwe, de wezen en de buitenlanders zodat niemand honger hoeft 
lijden (Deut. 14:28-29). 

u Verder worden er ook vrijwillige gaven gebracht. (Ex. 35:29; Deut. 16:9-11 en 1 Kron. 29:17).  

 
God roept op om ruimhartig te geven van alles wat wij (in bruikleen) hebben. 

Alles is immers van Hem! 
 

Maleachi 3 
In dit gedeelte wordt ook over tienden gesproken. Het volk neemt het in die dagen niet zo nauw met het geven 
van de tienden en God maakt hen duidelijk wat Hij hiervan vindt. Het volk wil Gods zegen en voorspoed 
ontvangen, maar God vraagt om ‘al hun tienden’ en daarop zal Hij Zijn zegen geven. Maar zij gehoorzamen niet. 
Een bekend beeld uit het Oude Testament. 
 

De genade van geven 
In het Nieuwe Testament lezen we niet expliciet over het geven van tienden, maar wordt er gesproken over 
geven vanuit genade. Paulus schrijft over deze genade in het bekende hoofdstuk over geven: 2 Korintiërs 8. In 
vers 7 moedigt hij de christenen in Korinthe aan met de volgende woorden: 
 

E 2 Korintiërs 8:7 (HSV) 
Zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, 
wees zo ook in deze genadegave overvloedig. 
 
De kerk in Korinthe is rijkelijk bedeeld met geestelijke gaven en voorrechten. De houding van de mensen is 
bovendien liefdevol. Paulus roept hen op om ervoor te zorgen dat zij deze belangrijke genadegave niet mislopen, 
de genade van geven! Hij houdt hen voor dat de kerk in Macedonië ondanks hun grote armoede heel vrijgevig is 
geweest naar hem. In dit hoofdstuk van deze brief die over geven gaat, komt het woord genade zeven keer voor. 
Genade is het sleutelwoord. Tenzij we de genade begrijpen en zien hoe die genade ons aanzet tot geven, 
kunnen we Gods plan voor ons geld – zoals dat geopenbaard wordt in het Nieuwe Testament – niet volledig 
begrijpen. 
 
De Bijbel spreekt zowel over de wet als over genade. De wet is uiterlijk, geschreven op stenen tafels en zegt: ‘Doe 
dit, laat dat’. Maar de wet is niet in ons. In ons regeert onze oude natuur. Deze oude opstandige natuur komt in 
opstand tegen de wetten die ons aan de buitenkant opgelegd worden, maar de genade is anders. Genade zit aan 
de binnenkant. Zij werkt van binnenuit en staat geschreven op het hart en niet op tafels van steen. Zij is 
geschreven door de Heilige Geest die alleen Gods genade in ons hart kan schrijven. 
 

Wet en genade! 
In Johannes lezen wij:  
 

E Johannes 1:17 (HSV) 
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. 
 
De wet kwam door Mozes, maar de genade komt alleen door Jezus Christus. Alleen Hij heeft die beschikbaar 
gemaakt door het volbrachte werk aan het kruis. Het Nieuwe Testament laat ons ook zien dat genade alleen 
ontvangen kan worden door geloof. De essentie van genade is dat ze niet verdiend kan worden. Er is niets wat 
wij ooit kunnen doen om Gods genade te verdienen (Efeziërs 2:8 en 9). 
 
Alleen door geloof kunnen we ons de genade van God toe-eigenen. En het geloof dat daartoe in staat is, werkt 
door liefde. Dit is de geestelijke sleutel om op de juiste manier te geven. Dit principe is de kern:  
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De geestelijke sleutel om op een goede manier te geven is genade (niet de wet, maar 
genade) ontvangen door Jezus en door het kruis, in geloof dat liefde werkt. 

 

Geven vanuit geloof 
De Nieuwtestamentische principes over financiën kunnen we alleen begrijpen door geloof. Geloof betekent dat 
we reageren en in actie komen. Geloof zonder werken is dood. We gaan geven. We geven nog voordat we 
ontvangen hebben. Dat staat lijnrecht tegenover ons eigen, natuurlijke denken. Ons verstand zegt: Ik kan het mij 
niet veroorloven te geven. Geloof zegt: Je kunt het je niet veroorloven niet te geven, omdat het de sleutel is tot 
ontvangen. In Lukas zegt Jezus: 
 

E Lukas 6:38 (Basisbijbel) 
Geef, dan zal er ook aan jou gegeven worden: een goed gevulde, aangedrukte, geschudde, overlopende 
maatbeker zullen de mensen je geven. Want de maat waarmee jij andere mensen meet, daarmee zul jij ook 
gemeten worden. 
 
Wie geeft, zal ontvangen! 
Wat doen we eerst? Ontvangen of geven? Geven! Wij geven aan God en God zorgt ervoor dat mensen aan ons 
geven. Dat is Gods heerschappij over de situatie. 
Vervolgens komt Jezus met een tweede principe: ‘Want de maat waarmee jij andere mensen meet, daarmee zul 
jij ook gemeten worden’. Als je royaal wilt ontvangen, zegt Jezus, dan moet je royaal geven. Het is de sleutel van 
geloof die reageert op Gods genade. Je kunt twee dingen doen: 

u Ten eerste kun je het initiatief nemen door te gaan geven. Daar hoef je niet mee te wachten. Je kunt 
gewoon beginnen.  

u Ten tweede kun je zelf bepalen hoeveel je wilt ontvangen, want de mate waarin je ontvangt hangt af 
van de mate waarin je geeft. Je hoeft niet passief te zitten wensen of hopen. Je kunt beginnen door in 
geloof in actie te komen met je financiën, volgens het plan dat God in het Nieuwe Testament heeft 
geopenbaard.  

 

Geef eerst jezelf! 
De sleutel tot het vinden van Gods wil – inclusief Gods wil voor jouw geld – is jezelf geven als een levend offer. In 
Romeinen 12 staat het zo:  
 

E Romeinen 12:1-2 (Basisbijbel) 
God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef 
jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie 
moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat 
jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan 
zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. 
 
Na jouw keuze om Jezus Christus Heer en Meester te laten zijn over jouw leven, gaat je denken vernieuwd 
worden en leer je begrijpen wat Jezus zegt tegen Zijn discipelen: 
 

E Mattheüs 6:19-21 (Basisbijbel) 
Verzamel geen rijkdommen op aarde. Want je schatten gaan kapot door de motten en de roest, en dieven breken 
in en stelen ze. Verzamel liever rijkdommen in de hemel. Die schatten gaan niet kapot door motten en roest, en 
daar zijn geen dieven die inbreken of stelen. Onthoud goed: waar je rijkdommen zijn, daar zal ook je hart zijn. 
 
Wanneer we op de juiste manier geven, kunnen we ervan op aan dat God ons voorziet in alles wat we nodig 
hebben in deze wereld, maar dat is nog niet alles. De climax is dat we schatten in de hemel verzamelen naar de 
mate waarop wij op aarde geven. Waarin jij investeert, daarnaar gaan je gedachten uit. Als je meer met het 
Koninkrijk van God bezig wil zijn en als je ijveriger wilt worden voor de dingen van God, dan is er maar één 
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manier waarop dit kan: Investeer meer! Hoe meer je investeert, hoe meer je gedachten naar de dingen van God 
zullen uitgaan. Dit niet vanuit de wet of vanuit verplichting, maar door de Heilige Geest die in je woont en je laat 
zien waar je mag investeren met jouw talenten. Je mag je steeds meer toewijden aan God en aan Zijn wil. Waar je 
schat is daar zal ook je hart zijn! 
 

Voorraadschuur of Geestelijk huis 
In het Oude Testament zien wij hoe de Israëlieten hun tienden naar de tempel brengen en hoe dat geld gebruikt 
wordt in de dienst aan God en aan de medemens. In Maleachi verwijt God het volk dat zij hun tienden niet naar 
Zijn voorraadkamer brengen. Voor de Joden was de tempel hun voorraadhuis, maar wat is nu jouw voorraadhuis? 
Waar breng jij jouw geld naar toe? In de natuurlijke wereld heeft een voorraadhuis twee functies: 
 

1. We halen er voedsel vandaan. 
2. We halen er graan dat ingezaaid moet worden voor de volgende oogst. 

 
Zo is dat ook in de geestelijke wereld. Als christenen ontvangen we geestelijk voedsel uit één of meerdere 
bronnen of plaatsen. Jouw voorraadhuis is de plek waar jij geestelijk voedsel ontvangt en dus ook de plek waar jij 
jouw geld mag brengen. De andere kant van geven is zaaien. In 2 Korintiërs lezen wij dit: 
 

E 2 Korintiërs 9:6-7 (Basisbijbel) 
Bedenk dit als je iets wil geven: iemand die zuinig zaait, zal ook weinig oogsten. En iemand die veel zaait, zal ook 
veel oogsten. Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder 
tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. 
 
Paulus heeft het hier niet over een boer en zijn boerderij. Hij heeft het over een christen en de manier waarop hij 
geeft aan God en Zijn Koninkrijk. De Bijbel geeft heel duidelijk aan dat dezelfde wetten die in de landbouw 
gelden, ook opgaan voor geld in het Koninkrijk van God. Dit is het principe van zaaien en oogsten. Om de 
vermenigvuldiging te krijgen, moet de boer zich aan bepaalde regels houden. Net zoals de boer niet onder de 
basisprincipes uitkomt, moeten wij ook nadenken hoe en aan wie wij ons geld willen geven. Wij kunnen in deze 
tijd ook spreken van investeren in het Koninkrijk waarbij wij kunnen investeren in de gemeente en in 
bedieningen die voor jou een zegen zijn of dicht bij jouw hart liggen. 
 
In het Nieuwe Testament wordt niet een bepaald percentage aangegeven. Wel roept de Bijbel ons op om van 
harte en blijmoedig te geven. De volgende richtlijnen kunnen jou daarbij helpen: 
 

1. Alles wat we bezitten, is genade van God, ook kracht en gezondheid voor ons werk. Het komt van 
Hem en we geven Hem weer terug wat we hebben ontvangen. 

2. Geven laat zien dat je erop vertrouwt dat God voor jou blijft zorgen; dat je met je geven God 
prioriteit geeft en dat geld op de tweede plaats komt. Tijd is ook een gift! 

3. Wees een bidder. Geef nooit tenzij je eerst gebeden hebt. 
4. Vermijd impulsieve of emotionele giften. God heeft jou verstand gegeven om het geld op een goede 

manier weg te geven. Onderhoud contact met de gemeente, persoon of organisatie die je ondersteunt. 
Zijn er vruchten op hun werk te zien? 

5. Geven aan de ander wordt rijk gezegend en geeft vreugde. Je vrijgevigheid wordt genoteerd in de 
hemel. Zie het verhaal in Lukas 21:1-4. 

6. God weet of je veel of weinig bezit, geef naar vermogen. Honderd euro is voor de één een groot 
offer, voor iemand anders stelt het bijna niets voor. God accepteert je gave naarmate je het uit liefde 
deed en niet op basis van het bedrag. 

 
Misschien heb je al gemerkt dat biddend leren geven op een Bijbelse manier en onder leiding van de Heilige 
Geest, heel bijzonder is en beslist geen vervelende plicht. Het is boeiend om te zien hoe God te hulp komt, jouw 
geloof doet groeien zodat het sterker wordt. God wil dat je investeert in Zijn Koninkrijk. Als je daarvoor Gods 
advies zoekt, zal Hij je maken tot een succesvolle investeerder. Psalm 112 geeft dit prachtig weer! 
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E Psalm 112 
Halleluja! Prijs de Heer!  
Het is heerlijk voor je als je diep ontzag voor de Heer hebt. 
Het is heerlijk als je Hem van harte gehoorzaamt.  
Je kinderen zullen machtig worden.  
De Heer zal goed voor hen zijn.  
Je zal overvloed hebben en rijk worden. 
Je zal altijd rechtvaardig zijn.  
Voor de mensen die leven zoals Hij het wil, is Hij een licht in het donker.  
Hij is goed, liefdevol en rechtvaardig. 
Het zal goed met je gaan als je aan arme mensen uitleent zonder rente. 
God zal goed voor je zijn als je eerlijk zaken doet. Er zal je niets overkomen. 
De mensen zullen zich jou herinneren als een goed mens.  
Je zal niet bang zijn voor slecht nieuws.  
Want je vertrouwt altijd op de Heer.  
Je bent voor niemand bang. 
Je zal al je vijanden overwinnen.  
Je deelt uit aan de arme mensen. 
Je zal altijd rechtvaardig zijn. 
Je wordt machtig en bent geëerd. 
Mensen die zich niets van God aantrekken, zien het en ergeren zich. 
Ze knarsen met hun tanden. Want van hún plannen komt niets terecht. 
 
In de Basisbijbel staat het zo: 
 

E 1 Timoteüs 6:17-19 
Zeg tegen de mensen die rijk zijn in deze wereld, dat ze niet trots moeten zijn. Ook dat ze niet moeten 
vertrouwen op hun rijkdom. Die rijkdom kunnen ze ook zomaar weer kwijtraken. Maar ze moeten in alles 
vertrouwen op de levende God. Hij geeft hun alles overvloedig, om van te genieten en om goede dingen mee te 
doen. De bedoeling is dat ze gul zijn en veel van hun rijkdom uitdelen. Zo zullen ze voor zichzelf een schat 
bewaren: de zekerheid op een goede toekomst. Want ze zullen het eeuwige leven krijgen. 
 
 

Wees zo gezegend om tot zegen te zijn! 
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